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   ARCHIEFREEKS # I    

 bibi straatman Het heilige is er nooit zomaar. 
Het heeft ons nodig, wij moeten er een plaats voor 
bereiden, zeg maar.

 samuel ijsseling Het gaat eigenlijk om een 
zich laten meeslepen door iets waardoor we klaar-
blijkelijk gefascineerd worden, zoals de rok van 
Marilyn Monroe die plotseling omhoog wordt ge-
tild door de opwaartse luchtdruk uit een trottoir-
rooster. Het heft ons uit boven het alledaagse, tot in 
een andere sfeer die ik niet direct ‘het heilige’ wil 
noemen, maar waarvan ik toch denk dat in die rich-
ting zoiets als het heilige gezocht moet worden.

 rudi laermans Tot aan de grens gaan of er 
net even overheen gaan, waardoor een toestand 
van duizeling ontstaat, een ervaring van zelfverlies 
die door Georges Bataille en Roger Callois werd 
verbonden met de ervaring van het heilige.

 henk oosterling Het heilige zou altijd dat-
gene zijn geweest, waar het ritueel als middel naar 
deed uitreiken. Maar we zijn erachter gekomen dat 
die zich in de voltrekking van het ritueel manifes-
teert, dus dat het er al is. In feite is het heilige dan 
datgene wat zich in het middel, in de voltrekking 
van dat middel, vrijmaakt.

 piet molendijk in het nawoord: Wonderlijk, 
hoe een serie radioprogramma’s uitgezonden in 
1994 anno 2007 zo’n actualiteit blijkt te hebben ge-
kregen. Eerder dan vast te stellen dat de kunste-
naars, filosofen, wetenschappers en schrijvers die 
aan het ikon-programma ‘Ontluisterde Tijd’ heb-
ben meegewerkt met vooruitziende blik spraken, 
hebben gebeurtenissen in de sindsdien verlopen 
jaren hun woorden bevestigd. En daardoor winnen 
de verhalen en analyses van toen aan kracht.
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